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“Ga Mee” 
 

  
 

Over het jaarthema 

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te 

trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk 

van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle 

talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de 

hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik 

wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen 

omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.” 

 

 
  



THEMA-AVONDEN EN WORKSHOP 

Een aantal activiteiten doen we met de Thomaskerk. We hebben dit jaar hetzelfde 

jaarthema, al heeft de Thomaskerk het net iets aangepast: ‘Ga je mee?’ Dat nodigt uit om 

samen dingen te doen.  

 

Ga mee… op kerkenpad! 

Wat past er beter bij het jaarthema dan er samen op uit te gaan? Een heel bijzondere kerk 
is ons reisdoel. Om beter te weten waar je op kunt letten als je die kerk bekijkt, kan het 
goed zijn om eerst wat meer te weten over kerkelijke bouwkunst. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen vinden er twee gezamenlijke activiteiten plaats. Ze 
hangen met elkaar samen, maar er kan ook voor gekozen worden om aan een van beide 
deel te nemen. 

 ‘Zomaar een dak’? – Presentatie over kerkelijk bouwkunst 

“Zomaar een dak boven wat hoofden” heet het in een bekend lied over de kerk. En 
inderdaad: Jezus is overal in het midden van hen die samenkomen in zijn naam, ook al is 
het onder een dak van golfplaten. Maar al eeuwenlang vinden christenen het belangrijk om 
de ontmoeting met God en elkaar een mooi onderdak te bieden.  

In deze presentatie wordt getoond hoe de 
kerkelijke bouwkunst zich in de loop van de 
eeuwen heeft ontwikkeld. We wisselen uit hoe 
we de beslotenheid van een donker romaans 
kerkje en de hoge ruimte van een gotische 
kathedraal ervaren. En we maken kennis met 
opmerkelijke moderne kerkarchitectuur. 

Dit is een gezamenlijke activiteit met de 
Thomaskerk onder leiding van ds. Freek 
Schipper. 

Wanneer en waar? Dinsdag 26 september, 
19.30 uur in de hal van de Thomaskerk 

  

  



Kerkenpad in Oudenbosch 

Je zou niet zeggen dat deze kerk in Nederland staat. En dat kan ook wel kloppen, want de 
Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara in Oudenbosch is een eind 19de eeuw gebouwde 
verkleinde kopie van de Sint-Pieter in Rome. Ook binnen is er veel wat aan ‘de kerk van de 
paus’ herinnert.  

We brengen niet alleen een 
bezoek aan deze bijzondere kerk, 
maar ook aan het 
Zouavenmuseum. De zouaven 
waren vrijwilligers die tussen 1861 
en 1870 de pauselijke staat 
verdedigden tegen de Italiaanse 
nationalisten. Zij waren 
herkenbaar aan hun uniform met 
pofbroek. Die leek op wat mannen 
van de Algerijnse stam de 
Zouaven droegen. Van de 11.000 
pauselijke zouaven kwamen er 
ruim 3000 uit Nederland. 

Zaterdag 7 oktober 2023, 
vertrek 13.00 uur vanaf 
parkeerplaats Hatfieldpark, terug 

in Zierikzee om ca. 17.15 uur. Dit is een gezamenlijke activiteit met de Thomaskerk. Bij 
opgave bij ds. Schipper (tel. 0111-412230, mail fschipper@zeelandnet.nl) graag aangeven 
of u passagiers in uw auto mee kunt nemen of dat u mee wilt rijden met iemand anders. 

Kosten: Zouavenmuseum 5,- euro (met Museumjaarkaart gratis), Basiliek gratis (openbare 
rondleiding) of 3,50 euro (audiotour). Bij meerijden bijdrage in de kosten aan de chauffeur. 

THEMA-AVOND IN DE GASTHUISKERK 
 
Een avondje psychologie in de kerk!  
  
De Bijbel is het grootste psychologieboek aller tijden.  
Er staat veel wijsheid in over hoe de menselijke geest werkt en overleeft. Hoe een door 
trauma verwond mens de verbinding met zichzelf, de ander en God kan verliezen. Of…. 
Juist ‘heel’ wordt door de Bron (en daardoor zichzelf) weer terug weet te vinden. 
Wat is het antwoord van de huidige psychologie daarop? Wat is de invloed van oud zeer op 
de verbinding met de ander? Wat is de invloed van ernstige rampen/ oorlogen voor het 
nageslacht? 
Arjanne Bredemeijer werkt al 30 jaar in dit vak en heeft veel kennis over 
(meergenerationeel) trauma en de gevolgen daarvan. Haar passie is dat de kennis van de 
psychotraumatheorie (oorzaak - gevolg - herstel) wordt geïntegreerd in het ‘dagelijks leven’. 
En nog mooier, een plek krijgt in de Christelijke Gemeenschappen. Graag deelt ze haar 
kennis met jullie en is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden zal zij uitleg geven. 
  
Wanneer: 12 oktober. Vanaf 19.30 inloop in het Kerkcentrum. Start om 20.00 uur.  
Voor meer informatie: Joanne van der Bok, joannevdbok@gmail.com of eventueel via 06-
23951891. Aanmelden is handig, maar kom gerust als je je niet hebt aangemeld!  
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Ringbijeenkomsten  

Vanuit de ring mogen we komend seizoen ook één of meerdere avonden verwachten over 
een onderwerp dat ons als kerken op Schouwen-Duiveland en Tholen allen aangaat. Datum 
en plaats moeten nog bepaald worden.  

GA MEE… NAAR DE FILM! 

Dit seizoen worden er twee films vertoond waarin het geloof in God op een verrassende 
manier aan het licht komt. Bij de tweede film wordt er gelegenheid geboden om uitgebreid 
over de film na te praten. 

Des hommes et des dieux 

‘Des hommes et des dieux’ (Over mensen en goden) is gebaseerd op een waargebeurde 
geschiedenis van zeven monniken (de achtste verstopte zich onder zijn bed en wist zo te 
overleven) die in 1996 zijn ontvoerd door moslimterroristen in Algerije en later zijn 
vermoord. De broeders wisten dat ze in groot gevaar verkeerden. Toch besloten ze 
unaniem om niet te vertrekken, en hun lot deemoedig af te wachten. De film laat zien hoe 
ze tot dat besluit kwamen, in gesprekken met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de 
diensten, waarin ze gezamenlijk Psalmen zingen, waarvan de teksten licht laten schijnen op 
hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en het lijden van Christus vormen het voorbeeld voor 
de monniken, waardoor ze op hun post blijven. 

  

Woensdag 20 september, 19:30 uur 

Parochiecentrum, Mosselstraat Zierikzee (Achter de Willibrorduskerk, vlakbij parkeerplaats 
Mosselboomgaard) 

Deze filmvertoning wordt georganiseerd door leden van de Willibrorduskerk, maar is 
bedoeld voor mensen van alle kerken in Zierikzee. 



Shadowlands 

C.S. Lewis was de schrijver van de beroemde Narnia-reeks, een serie jeugdboeken vol 
christelijke symboliek, maar hij was ook een theoloog die duizenden mensen ademloos liet 
luisteren naar zijn toespraken. Daarin leek hij precies te weten hoe het allemaal zit met het 
leven, het lijden en het geloven. Daar komt verandering in als de verstokte vrijgezel verliefd 
wordt op een gescheiden Amerikaanse vrouw en vooral als zij ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. 

 

Anthony Hopkins en Debra Winger spelen prachtig en integer in deze film van Richard 
Attenborough. Maar er zit zoveel in de woorden en de beelden, dat we eigenlijk geen recht 
doen aan de film wanneer we er alleen maar over napraten bij het aantrekken van onze 
jassen. Daarom ben je een avond later welkom om uitspraken en filmfragmenten nog eens 
goed op je te laten inwerken en te delen wat die in je oproepen. 

Filmvertoning: Woensdag 10 januari 2024, 19.30 uur in de hal van de Thomaskerk 

Nagesprek: Donderdag 11 januari, 19.30 uur onder leiding van mogelijke vervanger ds. 
Freek Schipper 

Deze twee avonden worden georganiseerd door de Thomaskerk, maar staan open voor 
mensen van alle kerken in Zierikzee 

  



JEUGDWERK 
Kindernevendienst en kinderactiviteiten (basisschoolleeftijd) 
  

 
 
Elke zondag staat er een team klaar om de kinderen te voorzien in het christelijk onderwijs 
op een speelse manier. De kinderen gaan voor de Bijbellezingen naar een aparte ruimte en 
komen na de voorbeden weer terug.  
 
Dit jaar ziet de indeling er zo uit: 

• Crèche/jongste groep: Kinderen van 0 t/m 6 jaar 

• Middengroep: kinderen van basisschoolgroep 4 t/m 6 

• Oudste groep: kinderen van basisschoolgroep 7 & 8 
 
Verder staan er weer leuke activiteiten op stapel voor de kinderen van de 
basisschoolleeftijd!  
 

Datum Aktiviteit Contactpersonen 

Een zondag 

in sept 

Koffiedrinken met leiding, ouders en 

kinderen 

Linda/Joannet/Esther 

    

14 okt Filmmiddag voor de jongste en 

middengroep. 

Filmavond voor de oudste groep. 

Samen met de Thomaskerk 

Margriet/Louise 

10 nov Spelletjesmiddag met ouderen uit 

onze gemeente. 

Joannet 

11 nov in de 

avond 

Sirkelslag kids (gr 6-8) Samen met Thomaskerk 

Louise 

23 dec Kerstactiviteit: Ariella/Linda 



oefenen kerstviering/ 

schaatsen of knutselmiddag 

23 feb Gezinsactiviteit lasergamen Lindy/Marjoled/Monica 

23 maart 

24 maart 

Palmpasenstok maken 

Gezamenlijke palmpasenviering met 

Thomaskerk. 

Samen met Thomaskerk 

Joannet/Ilona 

29 juni Slotuitje Jeroen/Marjoled 

Wat doen we nog meer?  

☺ november: kerstknutsel maken en verkopen in de gemeente voor Colombia 

☺ december: fruitbakjes bezorgen 
 

Tieneractiviteiten 

Voor het komend jaar gaan we meer samenwerken 
met de Thomaskerk zodat we met een ruimere groep jongeren zijn. Zo is er jeugdclub in het 
jeugdhonk van de Thomaskerk. En we doen mee met het online spel Sirkelslag. Samen met 
de catecheten gaan we de 85+ers weer verwennen met een heerlijke maaltijd. En samen 
zwemmen. En als grandioze afsluiting natuurlijk het kamp! En als er iets anders leuks 
mogelijk is, maken we dat graag mogelijk. Hieronder staat het volledige programma. Pak 
meteen je agenda, dan kun je het erin zetten en kun je het niet vergeten!  
 
Jeugdclub met Thomaskerkjeugd: 
Voor de 12+ jeugd is er een jeugdclub in het jeugdhonk in de Thomaskerk en zijn (tenzij 
anders aangegeven) op zaterdagavond van 19.30-21.30 uur. 
 

 Zaterdag 16 september – Startactiviteit: Make-over jeugdruimte 

 
 Zondag 15 oktober - kennismakingsuitje Antwerpen (Joodse wijk) nadere info volgt 

nog 
 13 januari - Sirkelslag  
 Zaterdag 30 maart - Paaschallenge 
 Zaterdag 22 juni - slotactiviteit (Nacht Zonder Dak) 
 En op zaterdag 16 december, 24 februari en 11 mei: clubavond. 



 
 
Activiteiten eigen jeugd: 
Op 19 maart hopen we weer bij te dragen aan de 85+ maaltijd!  
En van 28-30 juni 2024 hopen we weer een jeugdkamp te organiseren. Je mag mee als je 
al in de brugklas zit en ouder.  
 
Catechese 2023-2024  

 
Let op: De catechese gaat van start direct na startzondag. Op maandag 18 september van 
18.00 – 19.45 openen we het nieuwe seizoen met een maaltijd. We gaan eerst gezellig met 
elkaar eten. Hiermee openen we het jaar met elkaar. Aansluitend is er een korte inleiding en 
gaan we even uiteen in de groepen. Alle jeugd (vanaf de brugklas) nodigen wij uit om op de 
startavond te komen en elkaar te ontmoeten.  
 
Er zijn 2 groepen.  

➢ Groep 1 Jongeren brugklas en 2e en 3e leerjaar: 19.00 – 19.45 bij Lindert Wijkhuijs, 
Verrenieuwstraat 34.  

➢ Groep 2 Jongeren 4e, 5e en 6e leerjaar: 19.00 – 19.45 u bij Mariëtte Lindhout, 
Lepelaarstraat 13  
In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Follow Me, een creatief vormgegeven 
boekje met verschillende onderwerpen en diverse werkvormen.  
 



De data voor het seizoen zijn:  
Maandag 18 sept startbijeenkomst in het kerkcentrum, met aansluitend catechese van 18-
19.45 uur.  
Groep 1 op dinsdag van 19-19.45 uur   
2023: 3 okt en 31 okt, 14 nov en 28 nov, 12 december 
2024: 9 jan en 23 jan, 9 feb en 27 feb, 5 mrt en 26 mrt in de Stille Week en MAANDAG 8 
april afsluiting 
Groep 2 op maandag van 19-19.45 uur 
2023: 2 okt en 30 okt, 13 en 27 nov, 11 december 

2024: 8 en 22 jan, 8 en 26 feb, 4 en 25 mrt in Stille Week en MAANDAG 8 april afsluiting 

Op 25 en 26 maart doen we dus een speciale catechese. Dan is het de week voor Pasen 
en gaan we met z’n allen naar een Avondgebed in de Stille Week, waarna we nog even kort 
doorpraten. Dit kan duren tot ca. 20 uur. De afsluiting van de catechese is op maandag 8 
april, dan gaan we iets leuks doen. De ouders zijn dan ook uitgenodigd!  
 
Op dinsdag 19 maart willen we de 85+ maaltijd organiseren. Houd de datum vrij! 
 
Tot ziens op de startavond op maandag 18 september om 18.00 uur in het kerkcentrum.  
Lindert Wijkhuijs (06-19641878), Mariëtte Lindhout (06-34560325) en Leon de Borst (06-

24238987)  

 

Rondom Belijdenis  

Je bent te oud voor de catechese maar je wil wel meer weten over 

het geloof en de Bijbel. Of je wilt onderzoeken hoe je verder wil 

met de kerk en of/hoe je gelooft. Misschien denk je op termijn wel 

aan belijdenis doen. Of je hebt net belijdenis gedaan en wilt een 

stapje verder. Het is sowieso leuk om andere gelovigen te blijven 

ontmoeten. Dan is deze kring voor jou! De eerste keer van het 

seizoen is op zondagavond 24 september. Als je eens wilt 

proberen kun je op deze avond komen om mee te maken hoe het 

gaat. Daarna elke maand, meestal op de laatste zondag van de 

maand: 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari en 24 

maart, 21 april, 26 mei en 30 juni. We kunnen nog schuiven met 

het tijdstip of de avond. We bereiden telkens stukjes voor uit het 

interessante boek ‘De stilte van God’ van Reinier Sonneveld. Als je 

mee wil doen, meld je dan aan bij ds. Leon de Borst via 06-24238987 of 

predikant@hervormdzierikzee.nl. Waar: Pastorie, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS, Zierikzee 

van 20.00 uur tot 21.30 uur.   

 

  



GESPREKSKRINGEN 

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’ 

Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar 

bij de gesprekken en activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben. ‘De Kaars’ 

wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische 

groep.  
 

De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we samenkomen: De Kaersekamer in de 

Kaersemakerstraat. Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het begin van elke 

bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn.  
 

We doen dit seizoen mee met het jaarthema van de Protestantse Kerk, maar zeggen en 

zingen het nèt een beetje anders: ‘Wie gaat er mee?’ In het werkboek staan bijbelverhalen 

over mensen die elkaar meenemen naar het beloofde land en over mensen tegen wie 

Jezus zegt: ‘Ga je met Me mee?’  

De data: de maandagavonden 18 september 2023, 16 oktober, 20 november, 18 december, 

15 januari 2024, 19 februari, 18 maart, 15 april (knutselen en meer), vanaf 19.30 uur. 

Op zondagmiddag 28 april 2024 is er de ‘Kleurrijke dienst’ die wordt voorbereid door de 

deelnemers aan De Kaars.  

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Schipper, tel. 412230, mail 

fschipper@zeelandnet.nl en ds. Leon de Borst, tel. 06-24238987, mail 

predikant@hervormdzierikzee.nl 

 

  

mailto:fschipper@zeelandnet.nl
mailto:predikant@hervormdzierikzee.nl


Bijbelgespreksgroepen gemeente 

Sinds ongeveer 1980 fungeren in onze gemeente verschillende Bijbelgespreksgroepen. Op 

dit moment zijn dat er zeven. Daarnaast doen verschillende gemeenteleden mee aan een 

interkerkelijke Bijbelgespreksgroep of aan een Bijbelgespreksgroep in een andere 

gemeente. Het is kostbaar om op deze manier door de week met elkaar de Bijbel te 

overdenken en in een kring naar elkaar om te zien. 

 

Vanwege de corona-maatregelen is het mogelijk dat sommige kringen op een later moment, 

op een andere locatie of op aangepaste wijze weer van start gaan. Dat is aan de kringen 

zelf ter beoordeling.  

Mocht u of jij aan een Bijbelgespreksgroep willen deelnemen, dan kunt u/jij contact 

opnemen met Willemien Kloet – Cats (06-24133181 of jw.kloet@hervormdzierikzee.nl), 

ouderling gemeenteopbouw, of met een van onderstaande kringleiders of contactpersonen.  

Damesgesprekskring 
Hier worden actuele onderwerpen besproken. Hoe passen we de Bijbelse opdracht toe in 
ons dagelijkse leven zoals: Legt u toe op de gastvrijheid (vluchtelingenprobleem), Niet 
oordelen, de Gaven van de Geest, hoe dikwijls vergeving schenken? 
Kringleiding: Truus van Oosterom, tel: 412942 
1x per maand op woensdagmiddag van 14.00 uur – ong. 16.00 uur.  De eerste keer is op 
woensdag 4 okt., bij de kringleiding thuis in de Graspieperstraat 11. 
Samenstelling 8 dames van 65 +.  
 
Dinsdagavondkring 
Één keer per maand, op de dinsdagavond (meestal 2e), komen we als kring samen. We 
nemen dit seizoen het kringboekje “Vrucht van de Geest” als leidraad. 
De gesprekken met elkaar over het persoonlijke geloof zijn leerzaam en verbindend. 
We komen samen afwisselend bij de leden thuis. De leiding van de avond kan rouleren. 
Momenteel zijn er 7 leden vanaf 50+. Op dinsdag 3 oktober starten we het seizoen met een 
gezamenlijke maaltijd.  
Contactpersoon: Jopie van der Schelde-Dool (06-11865799) 
 
Donderdagavondkring I 
De laatste twee seizoenen bespraken we het boekje Geloven en Doen, over het bijbelboek 
Jakobus. Het onderwerp voor het nieuwe seizoen wordt op de eerste avond bepaald.  
Kringleiding: Truus van Oosterom, tel: 412942 
1 keer per maand op de donderdagavond, eerste avond 5 oktober om 19.30 uur bij Lenie en 
Nico Krijger, de Brauwstraat 1.  
Ca. 7 kringleden, 55+. 
 



Donderdagavondkring II  
Afgelopen jaar ging het gesprek in deze kring aan de hand van een boekje over de 
Bergrede. Het nieuwe onderwerp wordt de eerste keer in overleg bepaald.  
Kringleiding: Janet Bos tel: 06-31976461 
1 per maand op de donderdagavond om 20.00 uur, de eerste keer op 5 oktober bij fam. Op 
't Hof. De kring heeft ca. 10 kringleden, in leeftijd verschillend.  
 
Zondagavondkring 
Meestal komt hier een boekje met een thema of bijbelboek aan de orde. We gaan verder 
met het bijbelstudieboekje Geloven in de marge, De eerste brief aan Korinthe.  
Kringleiding: Arjan Lindhout (407946) en de leiding per avond rouleert.  
1 x per maand op de zondagavond (meestal de 2e zondag) bij leden thuis 
8 kringleden (leeftijd 35-55 jaar) 
 
Gasthuiskring  
Contactpersonen: kringleider Mieke de Borst-van Herwijnen (06-8165 7635) en assistent 
kringleider Lindy van de Velde-Quist (06-2322 2521).  
Wij zijn een kring voor jonge mensen tussen de 25 en 45 jaar, die meer willen leren over het 

vormgeven van je christelijk geloof in je persoonlijke leven. We lezen geen studieboekjes, 

maar we bespreken maatschappelijke thema’s die we koppelen aan de Bijbel en ons 

christelijk geloof. We zijn een open kring, wat betekent dat er altijd iemand welkom is binnen 

dezelfde leeftijdscategorie. Ook vanuit andere kerken. We komen bij elkaar, wisselend bij 

iemand thuis, op elke laatste donderdagavond van iedere maand van 20:00-22:00. 

Donderdag 29 september zal de eerste keer zijn in het nieuwe kerkelijke seizoen. Je bent 

van harte welkom. Als je aan wilt sluiten: bel of app kringleider Mieke even van tevoren voor 

meer informatie of om te weten op welk adres we zitten. 

 
Geloven aan tafel 
Sinds vorig seizoen is deze nieuwe vorm van ontmoeting in kleine groepen rondom de bijbel 

en geloofsgesprek van start gegaan. In een groep van ongeveer 10 mensen ontmoeten we 

elkaar 1 keer per maand. We starten om 1745 met een maaltijd. Iedereen neemt wat mee 

om met elkaar te delen. Om beurten is de groep welkom bij de deelnemers thuis. En in de 

zomer gaan we wandelen en genieten van een picknick. 

De onderwerpen zijn divers. De gastheer en of vrouw zorgt voor het onderwerp en de 

inleiding. Dat kan uit een boekje, of via een lied of een podcast, zoals Eerst dit. We eindigen 

vaak met kringgebed. 

Wij zijn heel blij met de verbinding en de fijne gesprekken! Deze groep zit vol, maar 

vanwege ons enthousiasme helpen we graag mee een nieuwe Geloven aan tafel op te 

zetten. Geïnteresseerd? Bel, mail, app of spreek me aan! 

Namens de Geloven aan tafel groep, Marianne Glerum-Vermeule  0633528086 

Marianne1962g@gmail.com  

 
  



Alpha-cursus Zierikzee 

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. 

Alpha is een introductie/ verdieping in het christelijk geloof 

die ook in Zierikzee wordt aangeboden. Wereldwijd hebben 

ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha-cursus 

gevolgd.   
 

In Zierikzee gaat in januari 2024 weer een Alpha-cursus van 

start. In ongeveer 12 interactieve en gezellige bijeenkomsten 

ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke 

avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar 

op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-

deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander 

onderwerp centraal waarover de Alpha 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven in Zierikzee. In Nederland hebben ruim 

350.000 mensen een Alpha-cursus gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; 

je bent van harte welkom! 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, 

leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Algemene informatie kunt u vinden 

op de site van Alpha-Nederland: www.alpha-cursus.nl  

De datums van de Alpha cursus zijn als volgt:  

Wo 17-01-2024  

Wo 24-01-2024  

Wo 31-01-2024  

Wo 07-02-2024  

Wo 14-02-2024 

Wo 21-02-2024 

Wo 28-02-2024 

Wo 06-03-2024  

Weekend: Vrij 08-03-2024, 18.30 tot Za 09-03-2024 17.00 uur  

Di 12  maart 2024  i.v.m. biddag  

Wo 20-03-2024  

Wo 27-03-2024 

Wo 03-04-2024  

Wo 10-04-2024 Afsluitavond 

Voor eventuele vragen en of opgave kunt u contact opnemen met: Caroline Vroemen, 06-

22978532 of alphazierikzee@kpnmail.nl   



VERBINDENDE ACTIVITEITEN 

Koffie na de dienst 

Koffie is het smeermiddel van het kerkelijk leven. Tijdens 

de koffie kun je elkaar aandacht schenken, even napraten 

over de preek. Kennis maken met onbekende 

kerkgangers. Je hart luchten of snel wat dingetjes regelen 

die nog op je lijstje stonden. Daarom nodigen we iedereen 

uit om na de dienst koffie te blijven drinken. Plan dus geen 

visite direct na de kerk in op deze zondagen: In 2023: 17 

september, 15 oktober, 6 en 11 november. Data voor 

2024 volgen in Van Achter de Beuze van december. Dan willen we ook uitproberen of het 

bevalt om enkele keren na de avonddienst koffie te drinken met elkaar.  

Koffiedrinken voor gemeenteleden tussen 25 en 55 jaar 

 

Voor en na de zomer wordt er koffiegedronken met 

gemeenteleden van 25 tot 55 jaar. Deze data staan nog 

niet vast i.v.m. beschikbaarheid van de tuinen en het 

weer. In de zondagsbrief zal dit worden aangekondigd.  

 

Ouderenmiddagen 

De ouderlingen en bezoekmedewerkers van de 

gemeente nodigen in het najaar en voorjaar de ouderen 

vanaf 80 jaar twee keer uit voor een gezellige middag in het Hervormd Kerkcentrum. Er 

worden bekende geestelijke liederen gezongen en ook is er een leuke invulling van 

bijvoorbeeld een kinderkoor, quiz, of voordracht. Het allerbelangrijkste is de ontmoeting met 

elkaar waar we ook voldoende tijd voor inruimen. Iedereen vanaf 80 jaar krijgt een 

persoonlijke uitnodiging en ook komt er een bericht hierover in de zondagsbrief. Op 10 

november is de eerste van het seizoen.  

Ouderenreisje 2023 

De diaconie heeft evenals vorige jaren besloten om weer een ouderenreis te organiseren. 

Deze keer wordt de ouderenreis samen met de diaconie van de Thomaskerk 

georganiseerd. Wij hebben 12 oktober 2023 een reis gepland naar het Biesbosch Museum 

en een rondvaart aldaar. In verband met de afvaarttijd van de rondvaartboot is de 

aanvangstijd van de reis wat vervroegd. Hierdoor ziet het tijdschema van de reis er als volgt 

uit: vanaf 12.00 tot ca. 12.20 deelnemers van de reis ophalen aan de parkeerplaats aan het 

“Hatfieldpark", vervolgens aan het Calandplein/de Jongestraat en tenslotte op de 

parkeerplaats aan het Groene Weegje (het oude Onderdak). Om 13.50 uur inschepen op de 

rondvaartboot in de Biesbosch. Na de rondvaart gaan wij koffie/thee met gebak nuttigen en 

het Biesbosch Museum bezoeken. Hierna rijden wij terug naar Zierikzee met onderweg nog 

een diner. Het streven is om om ca. 20.30 uur terug in Zierikzee te zijn. Uw bijdrage aan 

deze reis zal €20,00 per persoon zijn. Voor deelname van de ouderenreis kunt u zich bij 

Elbert van Riet, tel. 06-40266023 en i.v.m. vakantie van Elbert, in de periode van 25-09-23 

tot en met 28-09-23 (in de avonduren) bij Marianne van Mourik, tel. 06-18182152, 

telefonisch opgeven. Wij hopen op een goede deelname en een gezellige ouderenreis.  

Open Maaltijd 

Ook dit seizoen wordt er door de vrijwilligers een heerlijke maaltijd neergezet in het 

kerkcentrum, voor ouderen en belangstellenden. Samen maken we het gezellig met 



voordrachten, spelletjes en samen zingen. U bent welkom vanaf 16:30 uur op zaterdag 7 

oktober 2023, 9 december 2023, 2 maart 2024, 11 mei 2024, 5 oktober 2024 en 7 

december 2024.  

Running diner  
Na het succes van vorig seizoen gaan we op 2 maart november graag weer bij elkaar op 
bezoek om heerlijk bij te praten onder het genot van de beste gerechten die we elkaar 
kunnen voorzetten. Ga mee naar elkaars binnenkamers en geniet!  
 
Aanhaken bij elkaar. Haak je mee?  
Wil je samen met anderen haken? Kun je nog niet haken, maar wil je het wel graag leren? 
Kun je wel haken en wil je het iemand anders leren?   
  
Kom dan op donderdagavond 9 november (de tijd volgt via de zondagsbrief) naar het 
kerkelijk centrum en leer hoe je een vlaggetje en/of een granny square haakt. Enne, na één 
vlaggetje of granny square volgen er meer... Misschien volgen er zelfs wel afspraken om 
samen verder te gaan en te leren. Het gaat niet alleen om het haken zelf, maar ook om 
contact te hebben met elkaar, elkaar beter te leren kennen en te merken dat we meer met 
elkaar delen dan alleen tegelijk op zondag in de kerk zijn.   
Het hoeft niet bij deze ene avond te blijven. Er zit nog een idee in het vat, daarover hopen 
we over een poosje meer te vertellen.    
Wil je meedoen? Meld je dan liefst vóór 1 november aan bij Marianne van Mourik 
(m.vanmourik@hervormdzierikzee.nl of 06-18 18 21 52) 
 

Kerststukjes maken  
   
Ook gezellig is het om samen kerststukjes te maken. Dit staat voor woensdag 13 december 
op de planning. Klassiek of modern, het maakt niet uit.  
 
SAVE THE DATE 
9 maart – Wijnproeverij 
19 april – Kookworkshop 
25 mei - Braderie/gemeentedag 
27 mei - Gemeenteavond 
  



OVERIGE ACTIVITEITEN| 
 

 
Landelijke opschoondag 

Beter voor de wereld zorgen, past dat niet bij ons als christenen? Laten we daarom met 

elkaar het beste beentje voor zetten en met elkaar wat opruimen. Vele handen maken licht 

werk. En het is ook nog eens gezellig om samen op pad te gaan, voor jong en oud samen. 

Wanneer? Zaterdag 23 maart 2024. Geef je op via www.supportervanschoon.nl 

 

Nacht van Gebed 

In de nacht van gebed leef je mee met 
vervolgde christenen wereldwijd. Op deze 
avond en in deze nacht zijn er in ons land 
honderden plekken waar christenen bidden 
voor broers en zussen in landen 
als Oekraïne, Afghanistan, Noord-Korea, 
Libië, en Mexico. Soms lijkt het alsof het 
niets uithaalt. Maar vele gelovigen uit deze 
landen merken dat het gebed van anderen 
hen sterkt en dat er onverwachtse dingen 
veranderen. Vraag jezelf af: als ik niet voor 
hen bid, wie doet het dan? In Matt 5:44 

zegt Jezus: Bidt voor wie u vervolgen. Dus ook voor de onderdrukkers mogen we bidden. 
De Nacht van Gebed is vanaf de avond van vrijdag 31 mei tot de morgen van op zaterdag 
1 juni 2024. Je kunt een willekeurig deel van de avond (of nacht) meedoen. Kort of lang. 
Ieder gebed maakt verschil! Samen met gelovigen uit andere kerken in Zierikzee.  

 

http://www.supportervanschoon.nl/

